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U Ze g! ? ‘En bedankt voor de storing.’

Guinness-hik: ‘Heeft daar dan heel de tijd iemand bijgestaan?’ vraagt M (10j) zich luidop af als ze in
het Guinnessbook of Records leest over ‘het wereldrecord hikken dat duurde jaren’.

School: ‘Leraars zijn dom. Ze denken dat je dezelfde bent als ze naar je kijken tegen als ze hun rug
draaien’, biecht MJ (12) op.

Dis-lek-zie: “Schrijf boven op je examenblad ‘dyslexie’ als je dyslect bent” maant de lerares aan. Even
stilte. Steekt een schrander jongetje (13) zijn vinger op: “hoe schriff je dislekzie, mevrouw?".

Speeltuin: ‘Jammer dat ik aan mijn vriendinnen niet kan voorstellen om naar de speeltuin te gaan in 't
weekend in plaats van altijd naar de film’ mijmert P (14) terwijl ze haar beurt afwacht aan de
kabelbaan.

Eén jaar later: Ik snap oma niet, die zit ’s avonds met de kaarten te spelen in plaats van naar een film
te kijken. Er zijn zoveel goeie films!’ verbaast P (15) zich een jaar later.

Blik: ‘Modern styling — contemporary colours — tough & durable’ beweert het etiket. Het gaat niet
over een trendy jasje of neige schoenen, het etiket kleeft op een nieuw vuilnisblik.

Gestolen?: ‘Meneer, als ge die koopt laat daar dan onmiddellijk uw rijksregisternummer in graveren
en ze kunnen u nooit nog iets doen,” antwoordt de Leuvense politieagente aan de telefoon op de
vraag van H (52) hoe hij kan te weten komen of de als nieuw uitziende tweedehandsfiets die hij wil
kopen, niet gestolen is.

Drank: ‘Als ze schrijven 10cc mengen in 5 liter water, doet er dan maar 30 in, anders werkt het toch
niet! adviseert A (59) het gebruik van onkruidverdelgers. ‘Echt, dat spul is zo slap tegenwoordig dat
ge er van kunt drinken’, foetert D (52).

De meisjes: ‘Het beste nog, meneer. Oh ja, voor de papieren zullen de meisjes u verder helpen’ stelt
de chirurg zijn patiént voor. ‘Het meisje’ blijkt een getrouwde vrouw te zijn, veertiger en moeder van
vier kinderen. De chirurg moet een langdurig opgeleide intellectueel zijn, die is blijven steken in het
vocabulaire van een halve eeuw terug.

Brussel: ‘Ahwel, da’s goed dat ik dat weet, hier kan ik op een zaterdag eens komen kussen met m’n
vriend!” K (26), een Brusseles, dankt de gids die haar attent maakt op een verborgen pleintje in
Brussel.

Niet nadenken: C (18), tegen haar ouders: “Met kussen is het zoals met mosselen eten, je mag er niet
bij nadenken, maar 't is wel lekker”.

Oudjes: ‘Die bejaarden van tegenwoordig! Ik groet ze en ze zeggen niet eens iets terug als ik ze met
de fiets passeer!” zucht L (15).

Droom: ‘Dat zou ik nu eens graag doen sé, een koei knuffelen. En weet ge wat mijnen droom is? Een
koei melken, zo van zipzap zipzap’. L (53), docente aan een Antwerpse hogeschool, mijmert over een
nooit verwezenlijkte kinderdroom.

Dag & nacht: ‘We gebruiken toch ledlampen!’, reageert K(21) geprikkeld op G(53), haar vader, als G
vraagt ‘Allé nu, waarom trekt gij de rolluiken in uw kot niet meer op?!” (G verving alle gloeilampeén
door ledlampen in het huis waar K met enkele vriendinnen op kot zit.) ‘Nu laten ze ‘t licht gewoon
dag en nacht branden!’ foetert G. I

Aan de lijn: ‘Meneer, excuseert hé, en bedankt voor de storing’, besluit een man die verkeerd h""(
verbonden is en die het juiste nummer aangeboden kreeg van H (51), aan de andere kant van deg lijn. \
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